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  jaar jong 
  

 

           3 jaar oud 
                                                               

 
In onze jeugd leren we veel en in 
onze oude dag begrijpen we veel 

 
 
De niet zo verantwoordelijke uitgever Van Beek Jan   
Ons mailadres is joeps@joeps.eu  Je mails worden door alle bestuursleden gelezen. 	
En wij ontvangen een toelage van het district  

	

 



Vrijdag 5 oktober 
 
De verkeerde DROPPING  
 

VrIJdAg 5 okTOber … oei er is toch niks 
Mis of vErKeeRd  
Jawel alles is verkeerd want door 
technische redenen kan de dropping 
NIET doorgaan 
SORRY 

Maar uitgesteld is niet verloren…… 
 
 
 

 

 

 

EN DAN 

Zondag 7 oktober 
 
 

 

 

 

 
  tromgeroffel 

 



 
 

Pas op! 
Brandgevaar 

65 kaarsen dit jaar      
JOEPSOKRA  

Joeng en oep pensioen trefpunt 110905 OLV Hoboken trefpunt 11901 
 

---------------------------------hier knippen en aan elkaar plakken ------------------------------------ 

Kom je ook naar mijn feestje?  
Waar: OLVrouw kerk Kioskplaats Hoboken 
Wanneer: zondag 7 oktober 2018 	
Hoe laat: 10.30 	
Wil je dit meenemen: glimlach, lach, vrienden, 
mooie herinneringen,  
Wij zorgen voor: een mooie viering en een lekkere receptie  
Zo laat is het weer afgelopen: als het gedaan is 	
Uw aanwezigheid is het mooiste geschenk  

(Kun je het echt niet laten, breng dan iets mee voor de voedselmanden van Welzijnsschakel)  

---------------------------------hier knippen en aan elkaar plakken ------------------------------------ 

Wees	erbij	
Breng	familie,	vrienden,	kennissen,	buren	en	dingeske	mee		
We	maken	er	en	toffe	feestviering	van	met	receptie	en	bloemen	
voor	iedereen.		



Dinsdag	16	oktober	
Feest	65	jaar	Okra	en	3	jaar	Joeps	ook	feestje	

	

Wij verwelkomen iedereen vanaf 14.00 in de Moretus en 
wij beginnen om 14.30 met ?????? Jawel ons Okralied, een 
fijne mijmering, een toespraakje, een overheerlijk 
feestgebak en dan .......... AMBIANCE met  

Ann Helena Kenis 
Zij stond al op alle grote podia zelfs in onze 
Moretus en ook gekend van TV. 
En dan natuurlijk weer lekker eten: eerst 
een aperitiefje en dan reegebraad met een 
mengeling van boschampions en kroketten. 
En dit alles voor	slechts 15 €. Met zijn 
allen vlug inschrijven en wel voor	
woensdag 12 oktober via joeps@joeps.eu 
Of op vrijdag 14 juni van 14.00 tot 15.30 in ons Joepscaféke. Er is dan 
ook gelegenheid om wat te praten, iets te drinken, te kaarten enz. En de 
zon is van de partij.  

Geen mail of voor wie werkelijk moeilijk 
kan komen naar de inschrijving in ons 
Joepscaféke is er gelegenheid om op 
donderdag voormiddag 13 juni te 
telefoneren naar onze Joepsafoon. Niet 
vergeten!!!! (En wil je nog naar Roza bellen 
dat mag) 
	

Waar	is	da	feestje	?		
HIER	bij	Joeps	Okra	



Maandag	22	Oktober	
 

DEX tot de 2 
de macht  
Sorry je moest al 
ingeschreven zijn dus ….  
Te laat 

Vrijdag	26	oktober 	
Joepscafé	
HALLOWEEN	
Van	19.30	tot	23.23	

Wij	zorgen	ervoor	dat	jullie	zich	veilig	voelen	
Wij	zorgen	voor	een	hapje	en	een	drankje	
Wij	zijn	er	zeker		
Wij	hopen	dat	jullie	er	ook	zijn		

want alleen is 
maar alleen 
en	durf	je	niet	alleen	naar	huis?	
HIJ	gaat	mee								en	ik	ook	



JA…echt	waar...	Wij	hebben	nog	steeds	een	GSM			

Hallo	ONZE	JOEPSAFOON 	
				…..	0468	59	47	48	…..	
dus	voor	Joeps	Okra	Hoboken	slechts	1	nummer	
0468	59	47	48.	Wie	er	gaat	opnemen	dat	weet	je	
niet,	in	ieder	geval	iemand	van	Joeps.	Maar	wij	
bellen	niet	terug.	Voor	alle	inschrijvingen,	of	tijdens	
een	activiteit	slechts	1	nummer.	
Je	kan	ons	ook	steeds	bereiken	via	mail	joeps@joeps.eu			(ons	oude	
mailadres	kan	je	ook	nog	gebruiken	want	alles	word	automatisch	doorgestuurd	
naar	ons	nieuwe)			
Of	gewoon	langs	komen	en	ons	zien	dat	kan	ook	nog	altijd.	
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
En begin maar al te oefenen want  
10 november ons BAL BAL BAL			
en	’t	is	een	écht	 
 

 
 
Zet het in uw agenda 10 november 2018 en spreek familie, vrienden, 
kennissen, buren, enz. aan en breng ze mee !!! 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
	

In	de	tuin	van	het	leven	
is	humor	de	beste	mest.	



	



Dinsdag	4	september	
Kubbspelen		

				In	de	tuin	van	ons	Joepskaféke		
				Wie	werd	er	deze	keer	kampioen??		
				Jawel	…de	eerste		
	
	
	
	

 
 
 

dinsdag 18 september  
Onze BINGO koffe  
- rustig gestart na de zomer                        
- rustig kunnen bijpraten 
- rustig samen geweest na de zomer 
- rustig lekker kunnen eten 
- rustig …… kunnen na zomeren 
 



Vrijdag 21 september 
en Trappen maar, en dat gaat het 
best met de fiets. 

Wij vertrokken niet om 9.30 en ook 
niet later in de Moretus voor een 
prachtige fietstocht langs velden, 
water, mooie plekken. 
Door het “prachtige weer” viel onze 
fietstocht LETTERLIJK in het 
water. Spijtig maar …. Volgende 
keer beter  

 
Een sympathiek berichtje ….  

 
Aan alle kinderen 
Aan alle ouders van alle kinderen, 
Aan alle kinderen die hun eerste communie gaan doen, 
Aan alle jongeren die hun Vormsel gaan doen 
Aan alle broers en zussen, tantes, nonkels, meters en 
peters, grootouders, 
Aan iedereen die zich aangesproken voelt. 

 
We nodigen jullie heel graag uit op onze eerste gezinsviering  
op zaterdag 16 oktober om 17.30u in de OLV kerk op de Kioskplaats te Hoboken.  
Alle kinderen vanaf 5 jaar die graag iets doen tijdens deze viering, worden om 
16.30u verwacht.  
Het zou fijn zijn dat jullie een zelfgemaakt cadeautje meebrengen, mooi 
ingepakt.  Iets dat je zelf geknutseld hebt of een tekening of zo … 
Wij gaan in de viering iemands verjaardag vieren en daar horen cadeautjes bij! ! 
Tijdens de viering is er een mogelijkheid om iets in de voedselmand te leggen. 
Wekelijks worden pakketten uitgedeeld aan een 80-tal kansarme gezinnen in 
Hoboken. 
 
Graag tot dan, de werkgroepen gezinsviering en catechese 



BUS-uitstap vrijdag 28 september. 	
Wij zijn geweest met 
een volle bus Joeps 
Okra. Maar dit boekje 
was al gemaakt en 
gedrukt dus volgende 
keer fotos enz . OF 
volgende week eens 
gaan kijken op onze 

website joeps.eu dat kan je ook doen. 

 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
  

Voedselmanden- welzijnsschakel  . Ook 
deze maand verzamelen wij droge, niet 
bederfbare voedingswaren (bv koffie, 

deegwaren, suiker, conserven) die via de welzijnsschakel zullen bedeeld worden 
aan onze hulpbehoevende medemensen. We plaatsen hiervoor een mand aan de 
inkom van de zaal tijdens onze koffes.  
Wij eten ... iedereen eten. Bij voorbaat dank.  
 



 

Voorlopige onvolledige vermoedelijke JAARPLANNING 2018	
Oktober:	
- 5 dropping 
- 7 feest 65 jaar Okra bij ons met receptie in de kerk 
- 12 inschrijving koffe 
- 16 extra feestelijke herfstkoffe  
- 22 Barbara Dex  
- 26 halloween joepscafé 

November : 
- 7  kernledenvergadering 
- 9 inschrijving koffe 
- 10 BAL 
- 13 koffe 
- 28 kernledenvergadering 

December :  
- 5 inschrijving kerstfeest  
- 11 kerstfeest 
- 20 tot en met 23 : herderszingen 	
- kernledenvergadering : januari 2019  
Onze website www.joeps.eu 
Ons mail adres joeps@joeps.eu		
Onze vaste stek: Moretuscomplex Berkenrodelei 38 Hoboken  
Iets niet duidelijk? Stuur een maileke of bel 03 288 04 11  
Ons rekeningnummer BE29 7895 5647 4264  
Onze adressen  	
Magda en Jan J. Stormstraat 29  
Chris en Karel Aartselaarstraat 157  
Carine Fodderiestraat 85 
Monik en Jan Kapelstraat 2 bus 2  
 
 

Wees jezelf 
Er zijn al andere genoeg. 



 
 

  JOEPSOKRA 
                 Wij zeggen Goeiendag 
 

En hang deze kleine affiche voor uw raam en …       
zeg …. Goeiendag. 



 

  
 
Zeg maar goeien dag!!! 
 
 

De wereld verandert in sneltreinvaart. Te snel? De technologische 
ontwikkelingen en nieuwe communicatiemiddelen verhogen ons 
levensritme. Geopolitieke en klimaatveranderingen leiden tot menselijke 
drama's. Vluchtelingen proberen te ontsnappen aan oorlog en stranden 
met duizenden in Europa. 
 
Tegelijkertijd ontwricht de crisis ons. Aanslagen halen het leven van 
alledag overhoop... Zo sluipt heel snel een klimaat van onveiligheid 
binnen in België en Europa.  
 
Gevolg? We sluiten ons af van de buitenwereld. Angst en stress 
verlammen ons. We zien zwijgzaam toe. De Ander boezemt ons 
ongerustheid in. Er ontstaat een vicieuze cirkel. 
Langzaam maar zeker raakt onze samenleving verlamd. Het is genoeg 
geweest!  
 
Samen kunnen we die vicieuze cirkel doorbreken. We hoeven daar maar 
één ding voor te doen, iets wat geen enkele moeite vergt en niks kost: 
goeiendag zeggen.  
 
Elke dag 'Goeiendag zeggen' tegen een onbekende, op straat, op het 
werk, onderweg, het maakt niet uit waar. Het is zo eenvoudig en het 
verandert zoveel. 
 
Door ons samen rond dit idee te scharen, stoppen we de angst. We 
kunnen weer samen afspreken en elkaar de hand schudden. Zo 
scheppen we samen een klimaat van vertrouwen.  
 
Samen krijgen we opnieuw zin om te léven	


